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Met dank aan: 
     dokter Jan Ghyselen, zijn huisarts 
     de medewerkers van het Wit-Gele Kruis  
     de medewerkers van Palliatieve zorg aan huis

Rouwadres: 
     Rouwcentrum Vanheste, t.a.v. familie De Brabander

 
Er is gelegenheid om Willy een laatste groet te brengen in het Rouwcentrum Vanheste, 
elke dag van 14 tot 18 uur, op zaterdag tot 17 uur, gesloten op zondag.

Dankbaar voor de liefde die hij ons gaf, voor de vriendschap  
die van hem is uitgegaan, melden wij u het overlijden van

 de heer

Willy De Brabander
°Brugge 3-4-1924 - †Assebroek 16-1-2021

Weggevoerde 1940-1945 
Drukker op rust 

Gewezen koster van O.L.Vrouw Onbevlekt 
Voorzitter en bezieler van verschillende organisaties

echtgenoot van mevrouw Madelein Stevens

 
De plechtige uitvaartdienst zal, rekening houdend met de  
corona-voorschriften, plaatsvinden in beperkte kring op  

 in de kerk van  
 te Assebroek, gevolgd door  

de bijzetting in de familiekelder op het kerkhof aldaar.

Een herdenkingsdienst volgt op een later tijdstip.

 
 
Dit melden u:

Madelein Stevens,                                                                zijn echtgenote

Eric en Mia Bostoen - De Brabander 
     Adrian en Nathalie Targett - Bostoen 
	 Mattice, Maxime 
     David en Amélie Bostoen - De Bock 
	 Odiel, Maurice 
Rita De Brabander 
     Tim en Annelies Dhaens - Vandaele 
	 Fiona 
     Sven en Melissa Dhaens - Van Rymenant  
	 Nore,         
                                            zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Zijn broer(†), zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families De Brabander, Stevens, Willems en Coppens.

Papa’s sterven niet 
ze glijden hooguit naar de overkant 

Ze leven verder in wie blijft 
in woorden en gedachten 

in verhalen, gevoel en tederheid

Papa’s sterven niet 
ze blijven altijd in de buurt 

Je ziet hen in de spiegel 
in een stukje van jezelf 

Je voelt hen in de pracht die leven heet

Papa’s sterven niet 
ze worden bewaarders van de tijd

†


